
Er midden in
Cursus hoe creëer ik een warm hart?

Motivatie
In de afgelopen jaren bemerk ik steeds meer hoe de tegenstellingen in de 
maatschappij scherper en onvruchtbaarder tegenover elkaar komen te staan. Dat is 
mijns inziens geen gezonde ontwikkeling. Wat ligt daar aan ten grondslag? Hoe 
verhoud ik me daar toe? Hoe kan ik een verbindende beweging in gang zetten? Hoe 
ziet het midden eruit en hoe blijf ik daar? Dit zijn vragen die me bezig houden en op 
dit moment resulteren in deze cursus.

Praktisch
We lezen monologen die ik voor deze cursus heb geschreven, we beschrijven onze 
eigen ervaringen en gaan met elkaar in gesprek. Centraal staat een goed afgestemde 
en met oprechte interesse gestelde vraag. 
Daarna serveer ik een eenvoudige biodynamische lunch met soep. Tijdens het eten zal
ik vertellen welke en op welke manier voedingskwaliteit kan bijdragen aan 
persoonlijke ontwikkeling.

cursusochtend 1 = thema voeding
cursusochtend 2 = thema discriminatie
cursusochtend 3 = thema gezondheid
cursusochtend 4 = thema vrijheid

Waar: Heiloo
Wanneer: maandag 30 mei, 13 juni, 20 juni in overleg, 27 juni en 4 juli in overleg
Tijd: 10.30 uur – 13.30 uur
Kosten: 100,- euro

De cursus is alleen in z’n geheel te volgen. 
Er is plek voor 6 personen.

Voor meer informatie en aanmelden: 
Ilse van den Bosch, 072-5644752, contact@voedsaam.nl

Mocht je willen deelnemen maar niet kunnen op maandagochtend,
laat het me dan weten.

Ilse is auteur en docent antroposofie en voeding en houdt zich bezig met de vraag 
welke voeding past bij de hedendaagse mens. De mens die wordt uitgedaagd zich 
bewust te zijn van zijn eigen mening, zijn gevoel en zijn handelen. En van wie 
daarnaast gevraagd wordt zich te openen voor zijn omgeving: de natuur, zijn naasten 
en de spirituele wereld.


